








Lees meer op de site van Goud
van Oud:

www.goudvanoud.eu

Jullie zijn altijd welkom.

Ruud Keers.

lezerspost

De Nieuwe Vairmail:

Na afloop van een middagje
ontspanning, werd de brievenbus
geleegd. Kijk eens; het clubblad
in een nieuwe lay out!

Zonder de folie te verwijderen
werd al het eerste artikel gelezen,
nl dat van Ruud. De voorpagina:
een blikvanger, die ook nog eens
heel actueel is...

De nieuwe opzet is een goede
stimulans om op de ingeslagen
weg door te gaan.

Succes!

Johan Doornbos.

Buitenpost

Beste medelezers,

De afgelopen jaren heb ik al een
paar 6V accu's versleten. Na
deze best dure en frustrerende
hobby ben ik eerst aan de slag
gegaan met een druppelaar maar
dit werkte ook niet. De capaciteit
liep toch aan het einde van de
winter terug. Ik meten wel ruim
6V op de polen, maar na 1 a'2
keer starten was de accu zo goed
als dood.

Toen ben ik bij een accu leveran-
cier gaan informeren of er andere
opties waren. Deze man vertelde
dat er speciale accu's op de
markt zijn, die door de oldtimer
eigenaren als zeer goed worden
ervaren. Na de winter of na lang
stil staan houdt deze gewoon zijn
capaciteit. Ze zijn wel duur, maar
mijn 6V Dodge startte na 9
maanden gewoon als een 12V
uitvoering. En een ander
voordeel is dat er geen accuzuur
meer kan lekken het is een
zogenaamde gel accu je kan
deze desnoods onderste boven
plaatsen. Zie link:
http://www.saris4x4.nl/hpages/t4/
52accu1.html

Heb deze accu bij N. van Aalst
accumulatorenbedrijf in Haarlem
gekocht voor 230 euro. (12 Volt
uitvoering ook verkrijgbaar)

Heb er zelf zeer goede ervaring
mee. Hoop dat je wat aan mijn
info hebt en succes.

Met vriendelijke groet,

Gerard Naseman

Centerfold

In dit blad vind je op de midden-
pagina een foto op groot formaat.
Ze komt uit een omvangrijke
collectie van Keers / Aarsman.
Zolang de voorraad strekt zullen
we via Ruud telkens een foto van
dit formaat toegspeeld krijgen die
dan op de middenpagina
publiceerd zal worden. Als je
denkt zelf ook een leuke foto te
hebben voor deze rubriek, stuur
ze danin.

Restauratie nieuws

Sinds het 10 jarig jubileum van
onze club in september 2007,
waarin het bezoek aan Pennings
een belangrijk onderdeel was,
heeft het restauratieproject
stilgelegen. Dat was min of meer
verwacht.

Daar lagen een paar oorzaken

aan ten grondslag:

e Eris hard gewerkt om de
kalecarrosserie op tijd voor
het jubileumtreffen klaar te
hebben.

* Na de bijeenkomst even een
pas op de plaats. Projecten
van andere klanten waren
gepland.

e Mijn vrouw en ik hadden een
verhuizing naar een andere
plaats in het vooruitzicht. De
aanloop naar een andere
woonvorm begon in april al
gestalte te krijgen. Vanaf juni
2007 zijn we druk geweest
met allerlei zaken rond de
verhuizing, verbouwing,
inrichting en verkoop van
onze oude woning.

* Medio october werd ons al
meegedeeld, dat Gerard
Pennings zijn bedrijf zal
beéindigen. Een doorstart
werd ons toen wel toege-
zegd. In welke vorm; dat was
volstrekt onduidelijk.

Recentelijk is bekend geworden

(zie elders) dat het bedrijf onder

een andere naam wordt

voortgezet. Voorafgaande
hieraan, hebben wij diverse keren
met Hans Lensink gesproken
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over hoe het nu verder zal gaan.
De gesprekken hebben een
positief resultaat opgeleverd,
zodat wij vol vertrouwen de
voortgang van ons Corvair-
project tegemoet zien.

Ik houd jullie op de hoogte.
Johan Doornbos

De toekomst van de
Rlassieke auto.

Toen ik de berichten omtrent het
weren van de klassieke auto
vernam, heb ik direct aan ons
clublid in Amsterdam gedacht.
Hoe zal dat bij hem overkomen?
Het kan toch niet waar zijn, dat
de overheid echte klassieke
auto’s wil verbannen? Dat is toch
cultureel erfgoed? Daar moeten
we met z'n allen toch voor
waken? Een protest van
autoclubs en overkoepelende
organisaties zoals de Fehac, lijkt
me heel zinvol.

Echter, protesteren tegen de
overheid helpt niet echt.

Een vraag die mij bezig houdt:
hoe kunnen we de overheid op
andere gedachten krijgen?
Kunnen we hierover via het
clubblad discussiéren?

Johan Doornbos

Nieuwe liefde

Door Bud Page

In het najaar van 1964, toen ik 18
jaar was, kocht ik mijn eerste
nieuwe auto. Het was een Corvair
Corsa, model 1965, en meteen
startte ook mijn liefde voor
Corvairs.

In de afgelopen 42 jaar heb ik in
totaal 16 Corvairs gehad, maar
de laatste 10 jaar geen meer.
Dus besloot ik weer eens voor
een goede Corvair uit te gaan
kijken. Ik ging op het internet en
vond de Corvair.center site. Daar
vond ik een zekere Tom Cepac.
Hem belde ik op en vroeg hem of
hij niet toevallig een Corvair te
koop wist.

Hij vertelde me dat hij soms met
zijn '63 Monza convertible naar
zijn werk reed en dat hij een
week of wat geleden een notitie
onder zijn ruitenwisser vond met
de mededeling dat er in de buurt
een Corvair te koop stond. Hij







Corvairs. Ethanol heeft een
hogere verbrandingswaarde.
Ethanol, in feite alcohol, heeft
een octaangetal van 104. Dat
betekent dat er extra vermogen
wordt gegenereerd dat kan
oplopen tot wel 25%. De Corvair
loopt dan harder maar is de
techniek daar wel tegen bestand?
Worden de koppen en kleppen
niet te heet? En door deze extra
verbrandingswaarde zal de
compressie ook drastisch
omhoog gaan dus de pakkingen
krijgen het zwaar. Enfin, we
zullen wel zien wat het wordt;
misschien dat we straks voor een
deel diesel moeten bijvoegen?

Binnenspiegel

Ook last van een steeds afzak-
kende binnenspiegel? Dorsey
Gilliam heeft daar wat op
gevonden. Een paar druppels
secondenlijm op het bolgewricht
en met de spiegel blijven bewe-
gen tot de lijm opgedroogd is en
de spiegel niet vastgelijmd raakt.
Het bolgewricht heeft nu meer
frictie en de spiegel zal blijven
staan zoals je hem ingesteld
hebt.

Brochure

Enige weken geleden stond er op
‘marktplaats’ een 15 bladige
brochure met Corvair accessoires
te koop. Hij was geprijsd voor het
luttele bdrag van €.4,--. Het mag
overbodig te noemen zijn dat
deze brochure in een mum van
tijd een nieuwe eigenaar had
gevonden, en wij vermoeden dat
hij onze club terecht is gekomen.
Wil de nieuwe eigenaar zich
melden om ons vermoeden te
bevestigen?

Hemelpoort

“Achter de hemelpoort is
onderdelenverkoop verboden”
luidt de titel van een artikel van
Jeff Barrett in de Corsa Commu-
nique van maart. Een beetje
vrolijke titel voor een serieus
artikel waarvan de inhoud maar al
te waar kan zijn.

De anders met een kwinkslag
schrijvende Jeff heeft deze keer
een harde bron aangeboord: Wat
gebeurt er met onze auto’s,
onderdelen en memorabelia als
we al dan niet plotseling eens

komen weg te vallen? Onze
achterblijvende familileden zullen
meestal geen notie van de
waarde er van hebben. Jeff
adviseert in een paginagroot
artikel wat alles te doen voor het
geval zo'n situatie zich zou
voordoen. Niet leuk om te doen,
maar wel zo effectief, ook in het
actieve leven om eens alles op
een rijtje te zetten met de
geschatte waarde erbij. Zo kan er
worden voorkomen dat auto's in
de louche handel terecht komen,
boeken op de papierberg, en
vrachten goede onderdelen op de
schroothoop belanden zoals we
al eens ervaren hebben....

See the USA in
yout.....Corvair!

De avond van de 9e juli was een
typische winterdag in het oostelijke
buitenwijk van Melbourne, Australie,
waar ik woon met mijn vrouw Arlette.
Buiten regende het en dat is een
perfecte mid-winterdag voor een
Australische Chevrolet enthousiast
om zijn laatste biedingen op eBay te
controleren. Surfend door de laatste
Chevrolet aanbiedingen viel mijn oog
op een zeldzaam mooie Corvair
Monza cabrio uit 1965. De foto's
toonden een witte Monza met
eveneens wit interieur. Deze wagen
leek me gewoon perfect. Eigenlijk
hou ik meer van de daklijn van de
coupés en mis dit op de cabriolets,
maar omdat ik nooit een cabrio heb
gehad bleef ik deze bekijken. |k was
nog meer onder de indruk toen ik las
dat deze wagen slechts 31.000 mijl
op de teller had staan, en uitgerust
was met een aantal fabrieksopties.
Daaronder zat een houten stuur,
telescopische stuurkolom, getinte
voorruit, gevoerd dashboard en auto-
matische gordels voorin. Qok witte
zijvlak banden, het electrisch bedien-
de dak, anti verblindingspiegel, twee
standen ruitenwisser. De wagen had
een automatische transmissie en
werkende airconditioning die, naar ik
had horen zeggen, uiterst zeldzaam
is op een cabrio.

Dus besloot ik een bod te doen op
deze auto. Het was een gewone
zevendaagse eBay verkoop, en toen
die termijn om was bleek deze unieke
convertible van ons te zijn. Wij
hadden deze Corvair dus ongezien
aangeschaft en het zou nog zeker
zes maanden duren voor we hem te
zien kregen.
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Als je aan de andere kant van de
wereld woont heb je niet veel andere
opties. Maar ik had dit al eens eerder
gedaan: In 1999 kochten we via eBay
een mooie Cadillac Eldorado Biaritz
van een man in Toms River in New
Yersey. Deze auto was mijn eerste
eBay aankoop.

Ik nam toen een vlucht van Australié
naar Los Angeles en van daar naar
New Jersey. Nadat alles in orde
gemaakt was reed ik de Cadillac
3500 mijl terug naar Portland,
Oregon van waar de wagen werd
verscheept naar Australié. Maar dat
was een ander verhaal.

i j‘ . n‘;unnm

Nu ik deze Corvair had gekocht
moest ik iets zien te regelen met de
eigenaar aan de andere kant van de
wereld. Dit bezorgde een eindeloze
stroom van brieven en mailtjes aan
Tom Storch in Wheeling, West
Virginia om de koop af te ronden.
Mijn vrouw Arlette ien ik had tevoren
al een 7weekse reis door de VS
gepland in de winter van 2004/2005.
Dus moest ik de verkoper vragen om
de wagen nog een maand of zes
onder dak te houden. We konden
hem dan persoonlijk in ontvangst
komen nemen en er een tour mee
maken . (“See the USA in our
Chevrolet”) De verkoper was zo
vriendelijk daar mee in te stemmen
tot laat november. We werden er nog
op geattendeerd dat rond die tijd er
wel eens een pak sneeuw op de
wegen kon liggen en dat die gewoon-
lijk met zout bestreden wordt. Dus
be-sloten we de diensten van
Horsless Carriage in te roepen om de
wagen eind november in een
gesloten vrachtwagen te
transporteren naar Orlando, Florida.
Daar woont een oude vriend van me,
Mitch Siler, die daar over onze
Corvair zou waken. Mitch zou dit
doen voor ons terwiijl hij tevens het
huwelijk van zijn dochter
voorbereidde. Ons plan was de
Corvair in Orlando op te halen op
kerstdag en van daar er mee door
de meest zuidelijk staten van de VS
naar Los Angeles te rijden om















men-sen met die auto’s zijn
aangesloten, waarop Leonard weer
antwoordde: “Dan moeten we al die
mensen waarschuwen!”. Ik gaf het
maar op....

Palm Spring verlatend gingen we
richting noorden naar Fresno in een
verschrikkelijke mist die niet optrok
tot de ‘GrapeVine' op autoweg 5. Ook
in Fresno bezochten we goede
vrienden die nog ver familie van mijn
vrouw zijn. Ik nam die gelegeheid om
een bezoek te brengen aan Turner's
Auto Wrecking die beweert meer dan
tienduizend auto's op voorraad te
hebben. Ik kocht er nog meer Corvair
onderdelen en begon alle rumtes van
m'n auto vol te stoppen. Van Fresno
reden we naar Healdsburg in het
noorden om onze waarde vrienden
Cathy en Jerry Widing te bezoeken.
Zij zijn wijnmakers in de Sonoma
vallei in het wijngebied in noordelijk
Californié. Voordat de autralische
Cathy naar de VS kwam was ze
collega-lerares van mijn vrouw op
een middelbare school. Ik hield me
bezig hen te onderwijzen in de goede
eigenschappen van de Corvair.
Ofschoon zij autoliefhebbers zijn
denk ik niet dat ze geinteresseerd
waren.

Rijdend door noord Californié bleek
dat dit de juiste omgeving was om
van een Corvair cabrio te genieten.
We stopten bij het beroemde Schulz
(pinda) museum, en toerden door de
Simi wijngaarden waar Cathy werkt.
De streek leek sterk op onze eigen
—australische wijngebieden. We
namen afscheid van Cathy en Jerry
op zondag 23 januari om het drukke
verkeer in de buurt van San Francis-
co te mijden, en gingen weer via de
Interstate 5 weer in zuidelijke richting
naar Holywood.

We vonden er een passend hotel met
beveiligde parkeerplaats. Na het in-
checken gingen we op zoek naar een
publieke autowasplaats. Ik wilde de
onderkant van de auto onder hoge
druk reinigen en de body goed
wassen om alle, gedurende onze
5500 mijls rit verzamelde vliegjes en
kevertjes te verwijderen.

De australische beambten zouden de
Corvair in verzekering stellen bij
aankomst bij het ontdekken van
enige insektenresten en vuil. Dus
deze reiniging was erg belangrijk. Ik
wilde dit 2 tot 3 dagen van te voren
gedaan hebben omdat de Corvair
dan goed kon drogen alvorens in een
gesloten container te gaan. Hem
vochtig er in stoppen leek me geen
goed idee. Hoe dan ook, we vonden
een was-plaats in het noorden van
Holywood. De plaats stond vol met
18 tot 25 jarige jongeren en hun
verlaagde Mazda's, Toyota's. En ook

ander turbocharged japans spul met
grote wielen en luide stereo
installaties die rap muziek loeiden.
Dat mijn vrouw en ik als vijftigers met
een standaard Corvair uit 1965 enige
aandacht kregen mag duidelijk zijn.
Hoe dan ook, van deze jongelui
kreeg ik veel complimenten over de
Corvair maar ik verwachtte eigenlijk
dat zij zeiden dat een set 18 inch
wielen ter vervanging van mijn white
walls een betere optie zou zijn. Ze
bleven uit...

Op de vroege maandagochtend
gingen we onderweg naar het export
agentschap om de benodigde
papieren in orde te maken. Terloops
gingen we langs bij een goede
vriend; Tom Belden. Hij werkte als
export medewerker bij Connell
Chevrolet, een grote Chevrolet dealer
in het ten zuiden van Los Angeles
gelegen Costa Mesa. Tom Belden
had mij en vele andere Australiérs
vele jaren lang geholpen met moeilijk
verkrijg-bare onderdelen voor onze
diverse reaturatieprojecten.
Ofschoon ik het op dat moment niet
kon weten, bleek later dat dit mijn
laatste bezoek was geweest. Tom
overleed jammer genoeg in juli 2005.
Toerend door de VS had ik een
behoorlijke collectie onderdelen
verzameld om mee te nemen naar
Australi&. Deze onderdelen werden
dan naar Tom verzonden die ze voor
me bewaarde tot ik ze ophaalde op
de dag als ik de Corvair naar de

Corvair Parts, en California Corvairs
te bezoeken en nog wat onderdelen
aan te schaffen die ik nodig zou
hebben als de Corvair in Australié
zou zijn.

De laatste taak om de Corvair te
kunnen afleveren voor verzending
was het verwijderen van het R12

Freongas uit de airconditionning en
deze te vervangen met het 134A gas
dat wel geaccepteerd wordt. Het
R12 gas is door de australische
autori-teiten op de lijst van
schadelijke stoffen geplaatst en mag
het land niet in. De Corvair zou bij
aankomst dan in beslag genomen
worden. Met de juiste
airconditionning en de wagen vol met
onderdelen, togen we op
donderdagmorgen naar de expeditie
agent. Bij aankomst werd ik voorge-
steld aan de man die hem in een 20

verscheper bracht. Omdat we in
Costa Mesa waren maakten we van
de gelegheid gebruik om ook Larry’s
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voets container zou plaatsen. Ik liet
bij hem een biljet van 20 dollar achter

en vroeg of hij onze gewaardeerde
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