











meerdere malen vallen. Deze
man vertelde ons dat een buur-
man deze motoren had staan.
s'Avonds gebeld: “NO Problem”,
2 uur toeren met de Chevy
richting Wausau en daar Louis
Zastrow, Chevy minded als geen
ander, verteld over onze plannen.
Een 23000 mls motor werd trots
naar voren gehaald en s’avonds
door ons nog ingekrat. ‘READY
FOR SHIPMENT".

oen we het pakket thuis hadden
hebben we het blok eerst
compleet gereinigd. Zoveel vet
zat er wel aan. Alle delen die we
voor onze motor niet nodig
hadden eraf gehaald, een Leon
Janssen blijer gemaakt met die
delen, en wij met een reserve
motor.

Het blok heeft als aanpassingen;
genitreerde krukas, ARP drijf-
stangbouten, OT 10 van Clark’s,
nokkenas, speciale hydro lifters,
rotatie tuimelaars met groef,
nieuwe kleppen, gesmede
zuigers, dubbele onsteking,
Bosch W5AP bougies (erg goed
als geen ander!), aangepaste
verbrandingskamers, maximale
voorontsteking van 24 graden.
(zelfde als de turbo Corvair),
clevite 77 krukas- en drijfstang-

lagers, normale oliepomp, -koeler

en -filter standaard.

Van twee carburators zijn we
naar een 32 mm Stromberg
gegaan en als antivries installatie
hebben we een extra mantel om
de inlaatbuis gemaakt die warme
olie vanaf de cilinderkop krijgt.
Door een pomp gaat de olie via
deze buis weer terug naar het
carter.

De motor is omgebouwd tot een
luchtwaardige motor met

behulp van de manual van
William Wynne.

Getest op een bok tot we een ons
wogen (nouja bijna dan) en in
2008 klaar voor de eerste taxi
proeven.

Deze hebben we op 13 oktober
bekroond met de maiden flight
door testpiloot Robbie Senechal
We zitten nu op 110 knopen
cruise-snelheid en alles lijkt
lekker te gaan. Naar zeggen van
Robbie vliegt het strak en snel.
Met landen ‘flared’ de kist lang
door en groundhandling is van
stilstand naar vliegend en vice
versa opletten met een nu
hobbelig hoogeveens veld.

We zijn nu alleen nog aan het
fijntunen van trimvlakken en
hopen daar later een keer op
terug te mogen komen.

Paul Ruiter.
S







dtet
verhaal....

Beste Corvairclubleden,

Hierbij wil ik graag een toe-
lichting geven, waarom wij een
Chevrolet Corvair aangeschaft
hebben.

Dat doe ik ook middels enkele
bijgevoegde foto’s.

Tineke kwam met haar ouders in
1964 vanuit Veendam naar
Oostelijk Flevoland waar haar
ouders een akkerbouwbedrijf
begonnen. Haar ouders reden
toen al een Corvair, die gekocht
was bij GM dealer Boelens in
Veendam. De auto kostte
indertijd fl. 13.500 inclusief de
radio van fl. 400. De originele
folder met de handgeschreven
prijs is nog in ons bezit.

Op de foto in het middenblad zien jullie het bedrijf in
aanbouw met de Corvair met kenteken BP 88-39 op het
erf. Tineke (zie foto) kreeg rijles in deze Corvair, waarin
een dubbele bediening gemonteerd was. De rij-instrukteur
moest wel even aan deze auto wennen m.n. vanwege de
grote draaicirkel met het keren van de auto.

Mijn schoonouders brachten graag de vakantie door in
Oosterrijk en op een van bijgevoegde foto’s, genomen
door Tineke, zie je ze naast de Corvair op een mooie
lokatie in Oostenrijk.

Ook ik kwam in 1964 met mijn ouders naar Oostelijk
Flevoland vanuit de Haarlemmermeer. Het was echt
pionieren. Flevoland werd bestuurd door een landdrost en
ressorteerde rechtstreeks onder het Ministerie van
Binnenlandse zaken. Het heette toen ‘Openbaarlichaam
Zuidelijke 1Jsselmeerpolders’.

Als je met de auto niet buiten Oostelijk Flevoland kwam,
dan hoefde je ook geen wegenbelasting te betalen.
Helaas is dat anders geworden, toen Oostelijk Flevoland
provinciaal ingedeeld werd.

In juli j.1. zag ik tijdens internetten een Corvair bij garage
H Slagter in Appingedam. En dan komt de nostalgie
boven.

Na drie keer de Corvair bekeken te hebben, besloten wij
tot aankoop en we hopen nog veel mooie kilometers te
maken met deze Corvair.

Wij zijn ook bijzonder blij, dat we leden van de Corvair
club ontmoet hebben op het Loo.

Zij waren ons bijzonder behulpzaam, waarvoor onze dank.
Cees en Tineke Kortenoever.










26.000 kilometer
Amerika! (deel 1)

4 juli 2008, het was zo ver.
Ik was afgestudeerd aan de Hogeschool IVA (Instituut
Voor de Autobranche & Management) te Driebergen. Dit
was voor mij (voorlopig) de laatste studie alvorens ik de
arbeidsmarkt zou gaan betreden. Al vanaf het moment dat
ik naar de middelbare school ging (12 jaar geleden...)
bazuinde ik rond dat ik na afloop van mijn studietijd een
reis door Amerika zou gaan maken. En dat moment was
voor mij dus nlt aangebroken...! We hebben een reis van
ruim 16.000 mijl (26.000 kilometer) door 26
verschillende staten gemaakt in slechts 3 maanden tijd!
De volgende staten zijn daarbij de revue gepasseerd:
Texas, New Mexico, Arizona, California, Nevada, Utah,

Links Ruben,rechts Fi rak

Wat gaat het allemaal kosten? Welke route gaan
we globaal rijden? Wat willen we zien? Hoe gaan
we de reis maken? In welke maanden gaan we de
reis maken? Ga zo maar door.

Via de Ford Mustang Club (waar ik met mijn
Mustang lid van ben) heb ik een Nederlander
leren kennen (Hans) die samen met zijn vrouw
(Bianca) in Buffalo, Texas woont. Buffalo ligt
precies tussen Dallas en Houston. Zij runnen ter
plekke een camping, welke de toepasselijke naam
‘Holland Ranch’ draagt. Daarnaast exporteren zij
diverse goederen als auto’s en auto-onderdelen
naar Nederland. Tk heb ze verteld wat onze
plannen waren en ze waren bereid ons hierbij van
dienst te zijn. Een groot geluk voor ons.

Het ligt natuurlijk voor de hand dat wij, als twee
grote autofanaten, een auto zouden gebruiken als
vervoermiddel. En laat het nou net zo zijn dat een
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. S auto-minded land als Amerika met zijn
Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Oklahoma, Kansas,  uitgestrektheid zich hier bij uitstek voor leent.
Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, West Vakantiegangers die voor 3 of 4 weken naar Amerika
Virginia, Virginia, North Carolina, South Carolina, gaan huren dan ook in vele gevallen een auto. Echter als
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi en tot slot je, zoals in ons geval, voor drie maanden in Amerika zit,
Louisiana. is het financieel gezien vele malen aantrekkelijker om een
Het was voor mij de tweede keer dat ik naar Amerika auto te kopen in plaats van te huren. Als je de juiste wegen
ging, maar graag wil ik enkele van onze onvergetelijke kent en bewandelt is het mogelijk om als niet-staatsburger
belevenissen met jullie delen. Ik ben mij er terdege van van Amerika een auto in Amerika te kopen, te verzekeren
bewust dat dit een Corvair-gerelateerd clubblad betreft. en te berijden. Echter het vergt wat tijd en energie om het

Daarom zal ik gaandeweg dit
meerdelige verslag mijn
ervaringen op Corvair-gebied
ietwat verder uitdiepen.

In de afgelopen 4 jaar dat ik op
de IVA heb gezeten ben ik
bevriend geraakt met Ruben
die ook al jarenlang het zelfde
plan had. Daarom hebben wij
besloten om onze plannen te
combineren en gezamenlijk
een rondreis te gaan maken.
Maanden van voorbereiding
heeft het ons gekost om de reis
te plannen.




zo ver te krijgen. Zoals iedereen die een auto gaat kopen,
stelden ook wij enkele eisen aan de auto; A) Hij mocht
niet te duur zijn B) Hij moest beschikken over een V8-
motor (Het zit toch in mannelijke genen hé?) C) Er moest,
op aanraden van Hans, een airco aanwezig zijn D) Het
moest een pick up met een dual- of extended cab zijn van
het merk Dodge, Chevrolet, GMC of Ford, want tja... je
gaat niet voor niets drie maanden naar Amerika. Je
aanpassen aan de leefgewoonten en een beetje inburgeren
kan dan geen kwaad. Na enig speurwerk hadden Ruben en
ik een Ford F150 van 1994 met een extended cab, een
long bed en een V8 automaat via het internet opgespoord.
Hij stond in de omgeving van Dallas. Hans, de
Nederlandse Amerikaan is gelijk voor ons gaan kijken,
want we waren al enkele andere potentiéle aankopen
misgelopen. De markt van tweede hands auto’s verandert
met de dag in Amerika. Al snel kregen we een mailtje van
Hans met de titel ‘Jullie hebben de auto!’. Het was ons
dus gelukt! Hans had de auto voor ons gekocht en had
hem die zelfde dag nog mee naar zijn camping in Buffalo
genomen. Het verzekeren van de auto was weer een
verhaal apart. Het heeft even op zich laten wachten maar
uiteindelijk is dit allemaal rond gekomen.

De huur van mijn huis in Nederland had ik voor aanvang
van onze roadtrip opgezegd en mijn inboedel bij mijn
ouders in de garage opgeslagen. Ik ben hierdoor een
kleine vier maanden ‘dakloos’ geweest. En ik moet
zeggen, dat voelt toch wel raar. Maar natuurlijk moesten
we gedurende ons verblijf in de USA ook kunnen
overnachten. Ons idee was om dit in een caravan te doen.
Hans en Bianca boden ons de mogelijkheid een caravan
van hen te huren die ze even daarvoor voor hun camping
hadden aangeschaft. Dit was natuurlijk perfect. Met de
auto en caravan waren we mobiel, maar we hadden ons
eigen bed e.d. altijd bij ons. Ideaal toch!? Voor de huur
van de caravan hadden we een contract opgesteld.

Nadat de benodigde documenten voor de reis
aangevraagd
waren, de route
globaal gepland
was, de tickets
geboekt waren,
de verzekeringen
afgesloten waren
enz. enz. was het
dan eindelijk

‘Amerika, here
we come!’

Dinsdag 8 juli 2008 — Amsterdam Schiphol — 13:30 uur,
dat was de tijd dat ons vliegtuig van Continental Airlines
de lucht in ging. Vier dagen geleden had ik mijn
diplomauitreiking en nu stond ik dan op Schiphol. De
nodige familieleden hadden ons naar het vliegveld
gebracht en dienden eveneens als uitzwaaicommité.
Hoewel het voor ons beiden niet de eerste keer was dat we
vlogen, blijft “het vliegen’ nog altijd fascineren. De vlucht
ging richting New York, dit was voor ons de
overstapplaats voor de binnenlandse vlucht naar Houston,
Texas. Echter hebben we in New York de nodige
problemen gehad omdat de paspoorten van ons beiden nog

relatief nieuw waren en nog niet door het
computersysteem aldaar werden herkend. Dit werd ons
niet verteld, maar hier kwamen we later achter. We
werden door een medewerker van het vliegveld “Newark’
meegenomen naar een aparte ruimte waar we moesten
zitten en wachten. Her en der zaten meerdere mensen en
er heerste een doodse stilte. Maar al snel kreeg ik in de
gaten dat niemand wist waarom we daar zaten. We hadden
een paar keer aangegeven dat we een vlucht moesten
halen, maar dat liet ze geheel koud. Naar mijn bescheiden
mening was het niets anders dan ‘intimideren’ als gevolg
van de aanslagen van 11 september. Om het lange verhaal
kort te maken, uiteindelijk werden we naar voren
geroepen en na wat vragen was alles correct bevonden en
hebben we alsnog onze vlucht kunnen redden, Maar de
schrik zat er wel even in...

Eenmaal, rond 21:15 uur, veilig en wel in Houston
aangekomen werden we verwelkomd door een warme
zwoele Texaanse avondtemperatuur. Het was al donker,
maar het échte vakantiegevoel was nu daar! Alles is gelijk
anders, het klimaat, de mensen, de taal, de
eetgelegenheden, de auto’s enz. enz. Geweldig! Hans en
zijn zoon, die een paar dagen eerder ook vanuit Nederland
was overgekomen, stonden ons op te wachten bij de
‘arrivals’. We hebben daar kennis gemaakt met elkaar,

want we hadden elkaar immers nog nooit in levende lijve
ontmoet. Vervolgens had Hans zijn eigen pick up uit de
parkeergarage gehaald, terwijl Ruben en ik bij de lopende
band in afwachting waren van onze bagage. Nu restte ons
nog een twee-en-een-half-uur durende autorit van Houston
naar de camping in Buffalo. Afstanden worden in
Amerika uitgedrukt in de tijd die er voor gereden moet
worden i.p.v. de afstand zelf. Echter hoe moe en verreisd
we ook waren, het heerlijke gegorgel dat de V8 van de
pick up van Hans ons ter ore bracht hield ons nog wel
wakker. Tijdens de rit was Amerika gewoonweg al te
‘proeven’. Het valt gelijk op dat het wegennet er
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