








De Corvair Mail

Van de redactie

Is het er dan toch nog van gckomen? Wel
rijkelijk laat. Maar de viering van het
vijftig jarig jubileum van de Corvair gaat
dan toch door! En nog wel in Sinsheim
wel te verstaan,

Daar waar we het 40-jarig jubileum in
1999 ook gevierd hebben.

Toen was heteen keurig verzorgde
aangelegenheid en behalve de late
aankondiging hebben we geen redenen om
te twijfelen aan dezelfde organisatie van
de komende festiviteiten.

Die late aankondiging, ja dat wel want nu
zitten we ons uit de naad te werken om
deze editic toch als cen onderhoudend en
inspirerend clubblad op tijd klaar te
hebben.

Nu de vakanties en ook de meeste treffens
voorbij zijn, komen er weer verhalen naar
de redactie. De spaarzame treffens werden
overigens niet zo geweldig bezocht. Dit
ondanks dat er toch veel te beleven viel.
Wij proberen treffens te organiseren
waarbij nict al te veel gereden hoeft te
worden want dat heb je al gedaan om er te
komen. We zijn immers een landelijke
club en dan moeten sommigen nogal ver
rijden om op de plaats van het treffen te
komen. Zou je dan nog eens cen flinke rit
mocten maken, en dan ’s avonds of ’s
anderendaags naar huis, dan wordt het wat
veel van het goede.

Dit jaar dus is het vijflig jaar geleden dat
de Corvair *aan den volke’ werd
gepresenteerd. Nu kwamen we er onlangs
achter dat de Corvair niet alleen cen
Jjubileum te vieren heeft maar ook de Mini.
In 1959 werd dit wagentjc op de markt
gezet als Austin Seven. Later kon je ze ook
kopen als Morris, Wolseley en Rover in
verschillende uitvoeringen uitvoering. Ooit
geweten dat deze Mini (de échte kleine)
dic we nog dagelijks op de wegen kunnen
zien even oud is als de Corvair?

De redactie kwam onlangs per toeval bij
cen kever treffen terecht terwijl er gegaan
was voor oude tractoren. Indien voldoen-
de plaats een kort verslag in dit of het
volgende blad.

Als je nog in de mogelijkheid bent om ons
te vergezellen naar Sinsheim krijgen we
graag cen berichtje van je.

We weten nict of deze uitgave voor die tijd
bij hij jein de bus komt,

Het Amerika reisverslag van Frank
Doornbos zal dit jaar beslist nog wel
vervolgd worden. Door diverse andere
activiteiten was hij niet in de gelegenheid

de laatste aflevering bij te dragen.

Vooralsnog hebben we in deze uvitgave

weer genoeg lees- en kijkvoer! Veel
lezier.
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Van de voorzitter

Van de penningmeester heb ik verno-
men dat er een aantal wanbetalers
uitgeschreven zijn. Het komt nog
regelmatig voor dat leden hun lid-
maatschap menen op te zeggen door
eenvoudig hun contributie niet meer
over te maken zonder verder iets van
zich te laten horen. Sedert ons nieuwe
contributiesysteem dat loopt van 1
Jjanuari tot en met 31 december is de
penningmeester genoodzaakt telkens
een belronde te maken om te vragen of
de betreffende personen nog mee
willen doen. En dan pas haken
sommigen af nadat ze toch alweer
enkele clubbladen gratis hebben
ontvangen. Dat frustreert. Dus als je
ermee wil stoppen, wees een vent (of
vrouw) en laat het meteen weten!

De viering van het 50 jarig jubileum
van de Corvair gaat dan toch door. Op
het laatste moment kregen we
uitnodigingen die we zo snel mogelijk
verspreid hebben. Voor sommigen
helaas te laat, zij konden niets meer
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regelen terwijl ze er graag bij hadden
willen zijn. Misschien dat we er over
10 jaar weer zijn? Misschien ook niet,
want deze organisatie heeft zo te
merken al aan een zijden draadje
gehangen. Daarom hebben we deze
uitgave ook vervroegd om dit festijn
nog maar eens onder de aandacht te
brengen.

Van de penningmeester

Deze zomer was het genieten op de Corsa
Convention in Jacksonville, Florida! Wij
waren al een paar dagen cerder in hotel
Wyndham alwaar de Convention werd
georganiseerd. Dat gaf ons de gelegenheid
om de omgeving wat intensiever te
verkennen. Zo rond 13 juli begon het feest
in het genoemde hotel. De cerste Corvairs
verschenen op het parkeer-terrein. Smullen
dus. Lakewoods, Greenbriers, Corvair
campingbus, Corvairs omge-bouwd met
V8 motor in 't midden, etc. Buiten was het
35 tot 40 ° met verkopers van onderdelen
die spontaan wegsmolten. Binnen was er
airco! En ‘vendors’ met o.a. Clarks
Corvair Parts en vele andere
verkooppunten. Genieten dus voor de
mannen!

We gingen met Leon even de stad in met
een soort monorail en met een boot over
de St. Johns River weer terug. Het cten
hicr inclusicf ontbijt liet nogal wat te
wensen over. Daarvoor hoefde je deze plek
niet aan te doen!

Op 17 juli vond er cen ‘autocross’ plaats
ongeveer | uur rijden vanaf het hotel. De
locatie was op het oefenterrein van de
brandweer. Het werd een top tweedaagse,
eerst inrijden, de dag erna de echte race!
Er werden veel pilonnen omver gereden,
het wemelde van de spoilers en het ging
over rubbers, insite specials (imported or
not), sporty, first or last owner, etc, Leuk
om te zien hoe hard die oude bakkies nog
gaan! “It smells like old times!”

In de pits (nou ja, pits, ik miste de bekende
dames) werd er van alles even veranderd
en aangepast.

En weer "very hot”. Gelukkig was er
gezorgd voor een airco-hut en voldoende
koude dranken. Als laatste hebben we ons
vermaakt tijdens het banket. Alle
aanwezige Amerikaanse clubs zijn de
revue gepasseerd. Maar......... er was maar
één Europese club vertegenwoordigd.

De Nederlandse Corvairclub! We kregen
een daverend applaus!

Het was een geslaagde week.












Bella Corvair

Het zou een vrij kort verhaal kunnen
zijn omdat onze vakantie trip naar
Italie buitengewoon goed is verlopen.
Maar dan zou ik slechts tot de helft
van een A-4tje komen met mijn
verhaal.

OK, dus vanaf het begin:

Ondanks alle crisis en pech (baan
kwijt door reorganisatie) ben ik toch
niet stil blijven zitten deze zomer. Ik
had volop schilderwerk dat min of
meer mijn tweede beroep is
geworden.

Er waren plannen om op vakantie te
gaan maar die waren nog niet echt
concreet. Naarmate de zomer
vorderde werden ook onze plannen
sterker om dan toch te gaan.

Tijdens het plannen maken sneuvelde
mijn dagelijkse vervoer, een Volvo
340 variomatic met nog maar 70000
op de teller en ondertussen dus ook al
oldtimer geworden. Deze auto had
echter vaak mankementen. Als ik een
reparatie had uitgevoerd, en er was
weer wat vertrouwen in de wagen,
kwam het volgende euvel al weer om
de hoek. Dat leverde uiteindelijk een
in de soep gedraaide motor op. De
fitting van de radiator sprong er
telkens af en ik kon dan niet zo lang
meer rijden zonder koelvloeistof.
Affijn einde Volvo avontuur!

Dan was er nog een Saab 99 Special
die op den duur de Volvo toch al zou
moeten vervangen en waar ik vorige
zomer al het een en ander aan gedaan
had. Uiteindelijk werd deze APK
gekeurd na 7 jaar stilstaan, waarna ik
een trip maakte naar Hulst in Zeeuws
Vlaanderen. Daar woont een Saab
freak die het blok goed nakeek. Het
bleek dat deze auto altijd met liefde
behandeldd was geworden, maar de
terugroepactie van Saab in 1983 had
gemist en dus nog een oude type
kettingspanner heeft. Dat kan tot
gevolg hebben dat ook dit blok elk
moment in de soep kon draaien. Het
kan nog heel lang goed gaan... of niet!
Toen moest ik nog terug naar huis,
heel fijn om dat te weten met de Saab!
Toch goed thuis gekomen maar
verlopig dus niet te vertrouwen.

Dan was daar toch die vakantie nog en
ja, met welke wagen hebben we
eigenlijk in principe nooit echt wat?
De Corvair!

Mijn vriendin stelde het eigenlijk zelf

voor, maar ik was er nog niet zo voor.
en probeerde eerst de saab nog te
maken voor die tijd. Of eventueel nog
een andere auto te kopen.

De Vakantie was ondertussen al
geboekt op twee adressen. Eerst een
weekje Sant’ Angelo in Toscane en
daarna een kleine 500 km oostwaarts
naar Cavalino aan de Adriatische
kust.

Tja zou ik...? Ach ik ben toch ook met
hem naar Nancy geweest en pas nog
naar Duitsland! Het zou toch moeten
kunnen! Goed elke rit vanaf nu is een
testrit. Waar zou ik op moeten letten
en wat zou er nog verbeterd kunnen
worden? Ten eerst het geluid, je moet
er wel een heleboel kilometers naar
luisteren. En bij 50 a 60 mph is hij
behoorlijk rumoerig. Bij 65 mph is het
geluid veel minder. Het is dan een
mooi geluid met wat harde muziek
gemixt zou het wel te doen zijn
tijdens zo'n lange trip.

Uiteindelijk toch nog maar gekozen
voor een paar dreunmatten tegen de
schutborden. En
achter de achterbank
en in de kattebak bij
het achterraam Al
geluidwerende wol. o)
Dat scheelde al meer i ==
dan de helft. Toen nog "
twee platen tegen het
dak geplakt en het
geluid was met zo'n
70% afgenomen.
Maar die platen zijn
best wel zwaar dus
kwam er zo'n 16 kilo
aan gewicht bij.
Daarna verder met de
lijst; bougies

nakijken, alles nog eens vastdraaien,

remmencontroleren, nieuwe remvloei-
stof ect. Ondertussen ook een leuke
ouderwetse imperiaal gescoord die ik
achteraf toch maar niet monteerde
omdat alles wel in de auto zou passen
en ook met het oog op het brandstof
verbruik.

Na alles grondig gecheckt te hebben,
ook nog de bandenspanning verhoogd
want die was veel te laag volgens mijn
broer, daar kon gerust nog 1 bar bij.
Dat reed achteraf ook tien keer
lekkerder. Toen was de Corvair klaar
voor de grote trip. Voor deze gele-
genheid nog een Gradalux (lamellen
zonwering) gemaakt om de zon een
beetje te weren van de achterruit.

We hadden gedacht op een zaterdag
om rond 5 uur s'ochtens weg te rijden.
Dan is het wel zo rustig op de weg,
maar eerst nog eens aftanken en de
tomtom instellen. Bepakt en bezakt
gingen we de snelweg op met een
rustig gangetje van 65 mph ongeveer
100 a 105 kmh.... en naarmate de













Corvair op
schaal

Het zal je maar gebeuren....

Je surft wat over websites, en ziet een
ogenschijnlijk onbelangrijk berichtje
op een forum, met een e-mail adres.
Je schrijft een kort berichtje.

En warempel, hij is er nog......

Wat is het dan......?

Een trapauto, model Corvair, eerste
generatie bleek later.....

Toen ik de mededeling op dat forum
las dacht ik in eerste instantie aan een
model GT Junior. Een mailtje naar de
eigenaar bracht aan het licht dat het
niet dat model was maar een
vooralsnog onbekend geval van de
eerste modellen. Maar de eigenaar kon
niet meteen foto’s sturen aangezien hij
geen kaas had gegeten van digitaal
fotograferen. Ik moest wachten tot het
weekeinde. Toen al op zaterdagavond
een mailtje mét foto’s in de box zat,
viel ook m’n mond open!

Dit is een heuse productie trapauto.
Niet iets dat zelf “gebasteld” was; iets
van een kermis-draaimolen misschien?
Het zag er naar uit dat hij van poly-
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Aided by intermatonal iraffic signs at rear. @ policeman lectures
these future drivers om mje traffic theory. At GM Suivre's
“Youth Traffic Educaton Center™ ar the Swist Expouirian,
children put the newly-iearned thewry into procrice, first ar pedestrians;
them on bicveler: and finally, by driving minianire Corvairs
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ester gemaakt was. De claxon op het
stuur van een 1961 model, origineel!
En hij was nog te koop ook!

Het spreekt voor zich dat meteen tot
koop werd overgegaan. De eigenaar,
een Zwitser kon me vertellen dat het
wagentje dienst had gedaan in de
showroom van GM Suisse in Biel om
kinderen van autokopend publiek
bezig te houden. Altans dat had men
hem ook maar verteld. Heel aanne-
melijk!

Een mailtje naar Amerika met daarin
“Kijk’s jongens wat ik gevonden
heb!” bracht meer licht op de zaak.
Per omgaande kwamen de berichten
met felicitaties omdat ik iets unieks
gevonden had. En de nodige docu-
mentatie bracht aan het licht dat dit
wagentje was gemaakt in een serie van
20 in de kleuren, rood (6 stuks) blauw
(6 stuks) en wit (8 stuks). Ze hadden
dienst gedaan in een jeugd-verkeers-
park op de wereldtentoonsteling in
Lausanne in 1964. Een soortgelijk
park kennen we hier in Assen.

Toen de tentoonstelling afgelopen was
werd het geheel op een varchtwagen
(Bedford) geladen en in grote steden
en evenementen over geheel Zwitser-
land tijdelijk opgebouwd en gebruikt.

VAIR

De sponsors achter dit verhaal waren
uiteraard GM Suisse en Nestlé, noem
‘t maar het zwitserse Unilever.

Ook had het landelijke ministerie van
verkeer hier een vinger in de pap.
Maar er kwam meer informatie uit
Amerika: Dave Newell wist te
vertellen dat er nog minstens één
exemplaar bestaat in de Zwitserse
Corvair club en dat hij er zelf ook




graag een zou willen hebben.
Vanwege taalproblemen had hij een
zoektocht opgegeven met de gedachte
dat er wellicht geen enkele meer zou
bestaan. Nu dus nummer twee boven
water was gekomen gaat hij ervan uit
dat er ook nog misschien een derde te
ontdekken valt.

Ik heb ook nog wat gewacht met
publiceren, want de Corvair trapauto
moest eerst nog worden opgehaald.
Dus de afspraak gemaakt dar we aan
het eind van onze vakantie vanuit Zuid
Frankrijk via Zwitserland zouden
rijden. Nu ga je aan de grens niet
meteen Voor een autowegenvignet,
zeker als er nog een caravan achter de
auto hangt voor dezelfde prijs. We
hadden gepland hoogsten twee dagen
in dit land te vertoeven. Nu is er
vanuit Geneve een weg naar Lausanne
maar als je die kunt vinden, win je
meteen de hoofdprijs. Gelukkig was er
een attente vrachtwagenchauffeur die
ons een eind door de stad kon gidsen.
Enfin die avond stonden bij de familie
Muller voor de deur, en werden we
hartelijk ontvangen. Meneer Muller
bleek een verzamelaar van antieke
trapauto’s te zijn en had een collectie
die terugging tot begin vorige eeuw.
Het lijkt erop dat gelijk met de auto-
industrie ook dit maatwerk op gang
kwam.

De Corvair paste niet in zijn collectie
omdat hij van kunststof gemaakt is.
Hoe het verder zal gaan met deze mini

During the Swiss Trade Fuair in Lausanne recently,
GM Suisse welcomed the 50,0000th youngster to ity
touring Traffic Education Center. The milestone guest,
ten-year-old Patrick Jacquet, is shown receiving a
conuncmorative gift from GM Suisse press officer
Helmut Reimann. About one out of every ten Swiss
children aged seven to 12 have received training in
traffic .\'Il}rl'fl\' at the Center so far
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