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Geen Corvair dit jaar op de Techno 
Classica in Essen. Wanneer dit de 
kop van het artikel is, valt er weinig te 
schrijven toch? Gelukkig heb ik wel wat 
kunnen vinden. 

Al jaren ga ik met mijn vader naar de 
Technoclassica in Essen, de grootste 
oldtimer beurs in Europa. 15 hallen met 
oude auto’s. Allen flink aan de prijs, zeker 
de laatste jaren. Maar het is een hele dag 
genieten van al dat moois. Niet alleen van 
de grote variëteit aan oldtimers maar ook 
van de stands met accessoires, boeken, 
gereedschap en andere gerelateerde 
artikelen. Op vrijdag 23 maart starten we 
in hal 3. Na een paar paden te hebben 
afgelopen kwamen we bij een kleine boe-
kenstal waar ik het boek The Corviar by 
Chevrolet van Edward Cole vond. Die had 
ik nog nooit gezien en heb ik dus meteen 
gekocht! Het is een mooi boek met veel 
officiële fabrieksfoto’s, ook van de proto-
typen. De grote merken zijn op de beurs 
vertegenwoordigd met prachtige stands. 
Zo toonde Porsche diverse doorsnedes 
van hun auto’s en hoe de boxer motor 
achterin gemonteerd is.
En hal verder vonden we meerdere mooie 
Amerikanen zoals C1 en C2 Corvettes. 
Tevergeefs bleef ik zoeken naar de eerste 
Corvair op de beurs. Helaas was deze 
niet te vinden en daar was ik toch wel 
verbaasd over. Zelfs de concurrent Ford 
Falcon heb ik zien staan. Er stond een 
kerel die met artikelen uit tijdschriften 
stond. Zijn hele leven knipt hij advertenties 
en alles waar maar een auto op staat uit 
kranten en tijdschriften. Een klein deel van 
zijn voorraad had hij meegenomen. Hieruit 
kocht ik wat advertenties en een prachti-
ge ansichtkaart van het operagebouw in 
Praag waar een witte Early langsrijdt. Ik 
zal eens kijken of ik deze kan scannen 
want het is een fraaie foto. De man gaf 
aan dat hij in zijn winkel nog een enorme 
berg artikelen en advertenties heeft. Hij 
kon immers maar een klein deel meene-
men naar de beurs. Voor de liefhebbers; 

Arno Wagner
ErmekeilstraBe 40
53113 Bonn

Toen was het tijd voor een groot Duits 
biertje. Het was weer een geslaagde dag. 
En het is fijn te bedenken dat onze auto’s 
zo exclusief zijn dat ze op de grootste 
beurs niet eens voorkomen! 

Steven Lens 

Geen Corvair Techno Classica
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Van de penningmeester

IWe hebben heel erg genoten van het 
Corvairweekend eind april in Kerkrade.
Prachtig weer, mooie omgevingsritten en 
een interessant bezoek aan Fort Eben-
Emael. Maar bovenal een geweldige 
opkomst aan Corvairs en clubleden.
Vanuit de clubkas hebben we met elkaar 
geproost op het gezellig samenzijn en is 
de toegang tot het museum betaald.
Met dank aan Wilco voor de goede orga-
nisatie.

De meeste leden hebben inmiddels hun 
contributie netaald. Degenen die het nog 
niet hebben overgemaakt, zal ik hierover 
persoonlijk benaderen.

Ruud Keers

Van de redacteur 

Zo daar zit ik weer te typen, 8 juli. Eigen-
lijk al een week te laat dat het clubblad 
in de bus “had moeten liggen”. Helaas 
is deze editie iets later. De reden is dat 
we op vakantie iets minder (eigenlijk 
helemaal niet) aan het clubblad hebben 
kunnen werken dan in eerste instantie de 
bedoeling was. De reis die we gemaakt 
hebben zat vol met mooie bezoekjes aan 
diverse natuurparken, steden en Corvair 
gerelateerde dingen. De dagen vlogen 
om en de dagindeling bestond uit rijden, 
kijken, Rosalie, eten, Rosalie naar bed 
doen, en dan nog even zitten en zelf naar 
bed. Nou dat klinkt als een leuke vakantie 
zeg. Ik moet zeggen ja het was een goede 
en leuke vakantie maar een paar extra 
“rustdagen” gaan we in de toekomst toch 
wel inplannen.  
Nu denken jullie met Corvair gerelateer-
de dingen natuurlijk dat het hele blad vol 
staat met “de avonturen van Ralf of familie 
Verhees”, maar niets is minder waar. 
Er staat maar één stukje in van wat wij 
meegemaakt hebben. De overige dingen, 
een bezoek aan Clarks, de Corvair Recall 
in Syracuse en een bezoek aan George, 
komen in de volgende editie aan bod 
(ja dan wordt het wel een Ralf uitgave). 
Spreken over uitgave, deze keer is het 
meer een Jaak en Linda versie. Beginnen-
de met alleen het verhaal van de clubdag 
en eindigd met de koop van een nieuwe 
Corvair. Hoe het kan lopen in een paar 
maanden tijd.  
Over lopen gesproken, de Lakewood 
loopt nog steeds niet. (Rosalie daaren 
tegen bijna wel, dus moeten we nog meer 
opletten waar ze heen gaat). Ik miste net 
wat cruciale onderdelen, maar deze zijn 
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tijdens de vakantie opgehaald en liggen 
klaar in de werkplaats om geplaatst te 
worden. Maar voor ik ze kan plaatsen 
moet ik eerst de garage opruimen en de 
overige onderdelen sorteren en op zijn 
plek leggen. Dit duurt altijd wat langer en 
het gewone leven is 2 dagen na de vakan-

tie weer begonnen. Werken hoort er ook 
bij en daarna komt het gezin. De Corvair 
eet geen brood en “loopt” niet weg. We 
komen er wel, al krijg ik vaak de vraag: is 
dat ding nu nog niet klaar of een andere 
vraag “moet je nu alweer naar amerika - 
maak die Corvair maar eens af”. Op beide 
vragen is het soms makkelijker denken 
dan doen. Iemand die ervaring heeft met 
het compleet uit elkaar halen van een auto 
en weer in elkaar zetten en het er dan uit 
laat zien zoals de Corvair uit de fabriek 
kwam rollen is niet een klusje van 1 dag of 
jaar. Buiten dat gaat mijn prive leven ook 
door en ga ik graag op vakantie (al dan 
niet naar de usa, europa is zeker ook mooi 
en daar zijn we de jaren ervoor geweest). 
Dus met de vraag of ik nu alweer naar de 
USA moet is mijn antwoord, JA, als ik de 
mogelijkheid of kans krijg dan gaan wij 
daar heen. Er zijn verschilende rede-
nen, vrienden is een belangrijke reden, 
onderdelen ophalen (ik spendeer het geld 
voor verzenden en import liever aan het 
vliegticket), een mooi land met prachtige 
landschappen, Corvair evenementen 
zijn daar in overvloed. Kortom genoeg 
redenen om te gaan. En de Lakewood 
die komt echt wel af. Het gaat stukje 
voor stukje voorwaards. De thermostaat 
elementen liggen al klaar en deze kan ik 
plaatsen zodat de onderkant van het blok 
klaar is. Bovenop moet er nog het een en 
ander gebeuren, maar daarover geheid 
meer in een volgende editie.  
Als laatste wil en kan ik iedereen aanra-
den om met een camper door de USA te 
trekken, de vrijheid en de 6.7 liter V10 on-
der de kap maakt het een heerlijk gevoel 
en zelfs als je hem vol tankt kom je met 
een glimlach van de pomp vandaan, wat is 
benzine toch goed koop daar! 
 
In de volgende editie meer over onze 
Corvair belevenissen in de USA.  
 
Ralf Verhees
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Vrijdag 20 april begon voor diverse leden 
al het Corvair weekend met de aankomst 
op het prachtige Fletcher Hotel Kateel 
Erenstein te Kerkrade. Linda en ik zijn er 
die late middag ook naar toe gegaan niet 
met de Corvair maar met ons Dafje 55 
coupé. Het was tijd om hem eens uit te la-
ten daar de Corvair de dagen erna genoeg 
aandacht zou krijgen.

Bij het hotel aangekomen waren we 
verrast om al zoveel deelnemers te 
ontmoeten. Gezellig bij elkaar gezeten en 
wat gedronken zijn we erna het centrum 
van Kerkrade ingelopen om een hapje te 
eten. Ook dit werd een sfeervolle en super 
gezellige avond. Rond 22:00h weer rich-

ting het hotel en zijn wij naar huis gegaan. 
Op de terug weg zagen we een flinke 
rook wolk onder de motorkap toen we bij 
het verkeerslicht moesten stoppen. Het 
koelwater kookte uit de radiator. In eerste 
instantie vreesde ik voor een kapotte 
koppakking. En daar stonden we dan in 
het donker net buiten de bebouwde kom 
met niets bij ons zelfs geen gsm. Geluk-
kig stopte een heer en vroeg of hij kon 
helpen. Er werden 2 flesjes water in de 
radiator gedaan echter die kookte er nage-
noeg weer meteen uit. Gelukkig wilde de 
heer ons naar huis slepen en om 23:35h 
waren we dan eindelijk thuis.

De dag erna de Corvair van een nieuwe 
accu voorzien toen de accuklem afbrak . 
Deze vervangen en toen bleek het linker 
achterwiel plat te staan. Deze opgepompt 
( hij loopt heel langzaam leeg en moet 
dringend naar de bandenboer) en starten 
onze auto. Helaas niets daar terwijl ik de 
avond er voor nog trots tegen Wilco ver-
telde dat ik er telkens zo instapte en mee 

Corvair voorjaar weekend 2018

weg reed. De accu klem was niet aange-
draaid en dus geen contact. Hierna startte 
hij weer als een zonnetje.

Inmiddels was Pierre ook gearriveerd met 
zijn “little red Corvette” en toen al toerend 
richting Kerkrade gegaan. Voor het eerst 
hadden wij onze hond Doeran meegeno-
men.

Bij aankomst stond al een mooie verza-
meling Corvairs rond het hotel op ons 
te wachten en het werden er nog meer. 
Iedereen verwelkomde en begroete elkaar 
waarbij er leden waren die we nog nooit 
of vele jaren niet meer gezien hadden. 
De opkomst was super te noemen wat 
het werk voor Wilco zeker dankbaarder 
maakt.

Nadat alle deelnemers bij elkaar waren 
startte Wilco de rit. Ralf bestuurde de 
mooie EM 4 drs Corvair van Wilco die de 
navigatie op zich nam. Deze rit voerde ons 
door mooie straten en gebieden met een 
prachtig uitzicht. Het was zeer zonnig dus 
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dat was een dikke bonus maar ja het is 
ook Zuid Limburg waar we vertoefde. Hal-
verwege de rit zijn we gestopt bij een zeer 
bekend ijs/fruit locatie in Vijlen genaamd 
Wingbergerhoeve. Hier hebben enkele 
zich een lekker ijsje laten maken en veror-
bert. Een gedeelte van de mensen hadden 
trek gekregen en sloegen daarom het ijs 
over in afwachting van een lunchpauze. 
Helaas werd deze wat later dan verwacht. 
Na de ijs stop werd de rit vervolgd en 
toerde we verder over de mooiste wegen 
die Limburg te bieden heeft.

Rond 17.00uur kwamen we weer terug 
in het hotel waar we even vrij waren in 
wat ook te doen tot het avond eten. Wij 
zijn ons gaan douchen en erna hebben 
we even een kleine rust pauze genomen. 
Bij aankomst zagen we buiten al een 
vreemde Corvair te staan deze bleek van 
Hans Werner en zijn vrouw te zijn die 2 

uur hadden gereden om ons Nederlandse 
Corvair mensen even te ontmoeten. Dat 
was best een verassing. Uiteindelijk zaten 
we allen heerlijk bij elkaar op het terras te 
borrelen waar Caroline met vriend ook bij 
aansloten. Ze was niet met haar Corvair 
daar deze problemen had maar met hun 
Harleys gekomen. Jammer genoeg was 
dat ook het moment dat we uitgenodigd 
werden om aan het avond eten te gaan. 
Hierna was Caroline begrijpelijk weg. Tij-
dens het eten werd de gezelligheid voort 
gezet en heerlijk gekletst en gelachten. Na 
het eten zijn wij na Doeran uitgelaten te 
hebben naar de kamer gegaan. Uiteinde-
lijk moe en voldaan inslaap gevallen na 
deze mooie Corvair dag met onze Corvair 
vrienden.

De zondag begon met het ontbijt en erna 
alweer een mooie rit richting België naar 
het verdedigings Fort Eben-Emael. De rit 

op zich zelf was alweer heel mooi met het 
Belgische gebied en huizen. Bij wegrijden 
van het hotel had ons Corvair lid Marco 
problemen met zijn auto maar hij zei dat 
we gewoon onze weg moesten vervolgen 
en de auto na een kwartiertje wel weer 
zou starten. Wellicht zou hij later zich weer 
bij ons voegen. Helaas hebben we hem 
niet meer gezien. Leon zou bij het Fort 
op ons wachten wat dus ook gebeurde. 
Ook deze dag was het weertje prima 
maar er werd wel regen verwacht. Bij het 
Fort aangekomen waren Gerda en Leon 
al aanwezig. Wij zijn allen een drankje 
gaan nuttigen op het terras de Molen. Na 
een half uur werd de rondleiding in het 
Fort aangevangen. Helaas voelde Cecille 
zich niet lekker en daarom besloot Wim 
dat het beter was om naar huis te rijden. 
Omdat wij de hond bij ons hadden ben ik 
bij de Corvairs gebleven. De rest is toen 
begonnen aan de tour. Ik vond het zeker 
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niet vervelend om bij die mooie Corvairs 
te blijven en we hadden best wel wat be-
kijks. Heel even hebben we regen gehad 
maar de auto’s werden met moeite nat zo 
weinig water viel er. Na een dik 2 ½ uur 
kwamen onze vrienden weer naar buiten 
en hadden genoten echter daar ik er niet 
bij was kan ik hier niets over schrijven en 
zal Linda dit even op zich nemen.

 Fort Eben-Emael,  
 
geen idee wat ik (Linda)  kon verwachten. 
Ja een stukje geschiedenis maar hoe 
precies,... Deze fort van zeker 150 voet-
balvelden bij elkaar was de sterkste fort 
van Europa die tijdens de strijd op 10 mei 
1940 overmeestert werd toen een klein 
team van Duitse paratroepers de artillerie 

van het fort in minder dan 15 minuten on-
der controle kreeg door op het boven pla-
teau van deze fort te landen. Na een strijd 
van ca 31 uur gaf het garnizoen dat daar 
gestationeerd was zich over.  Na eerst een 
film gezien te hebben van ongeveer een 
30 min, werden wij door de diverse gan-
gen met of zonder helling of de trappen 
op en aan het eind weer af door onze gids 
Alexander geleid. Hij liet ons veel zien en 
vertelde daarnaast ook heel leuk. Hoogte 
punt was de trappen op naar een obser-
vatiepost om die te bereiken moest je 14 
trappen hoog waarvan 7 met 5 treden en 
7 met 11 . Een maal boven was ik en ik 
denk enkele anderen buitenadem. Terug 
naar beneden was een makkie. Zeer in-
drukwekkend was het zien van de ravage 
die een explosie veroorzaakt had bij 1 van 
de observatieposten.  Hoe staal door zo’n 
explosie vervormd kan raken.  Het was 
een zeer interessante rondleiding en zeker 
voor wie interesse heeft in deze geschie-
denis de moeite waard.
Dikke pluim voor de gids.

Helaas was het moment gekomen dat 
het Corvair weekend samen weer voorbij 
was. Na hartelijk afscheid genomen te 
hebben van elkaar heeft iedereen zijn weg 
vervolgd richting huis.

Voor ons was dat wellicht de kortste rit 
daar we er slecht een uurtje vandaan 
wonen. Ook die rit al ging die wat sneller 
was weer een feest maar dat is het rijden 
met de Corvair altijd.

Tegen 17:00h waren we weer thuis en 
keken met veel plezier terug naar zoals 
altijd een geslaagd Corvair weekend met 
dank aan Wilco. 
 
Jaak & Linda
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		       Corvair Club Nederland op Facebook.
 
Facebook is een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of 
houden. We hebben een aparte gesloten pagina waar we met elkaar kunnen 
praten over: evenementen - problemen met de Corvair, ik zoek een oplossing - leuke nieuwtjes - aparte “oude” foto’s - projecten en 
nog veel meer. Ook bekijken we daar verschillende mogelijkheden voor data voor de Clubdag(en) en andere mogelijkheden wat 
we kunnen doen met de Club. Kortom meld je aan om op de hoogte te blijven van de Corvair Club Nederland.

 

 

CCN en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Corvair Club Nederland (CCN) is geen o�ciële geregistreerde club. Wij zijn een groep enthousiastelingen 
met als doel de Chevrolet Corvair op de weg te houden. De CCN staat niet ingeschreven bij de KVK en we 
hebben geen o�cieel bestuur. Wel hebben we Coördinators die CCN draaiende houden. Wij respecteren ieders 
privacy en leggen onderstaand onze afspraken vast.

Adresgegevens
De penningmeester verzamelt de aanmeldingen en afzeggingen voor deelname aan deze groep en beheert 
het actieve bestand van de deelnemers. Het actieve bestand bestaat uit NAW-, telefoon- en emailgegevens van 
de deelnemer. Deze gegevens worden gebruikt voor communicatiedoeleinden (zoals voor het verzenden van 
het clubblad en aankondiging van evenementen) binnen de groep en worden niet beschikbaar gesteld aan 
buitenstaanders. Een deelnemer kan verzoeken enkele of alle gegevens te verwijderen uit het actieve bestand.
Bij beeindiging van deelname aan de groep worden de betre�ende gegevens verwijderd uit het bestand.

Foto’s
Als enthousiasteling ga je akkoord dat er tijdens CCN evenementen zoals de sleuteldagen, CCN weekenden, 
nieuwjaarsborrel of elk ander evenement dat door CCN wordt georganiseerd foto’s gemaakt worden. De foto’s 
kunnen geplaatst worden in het blad de Corvair Mail, op de website Corvair.nl en de besloten Facebook pagina 
van CCN. De foto’s zullen vooral gericht zijn op de Corvair, minder op de enthousiastelingen rondom de 
Corvair. Helaas kunnen we er niet omheen dat er enthousiastelingen op de foto’s komen en daardoor geplaatst 
kunnen worden op de aangegeven mediavormen. Mocht een enthousiasteling hier niet mee akkoord gaan, 
dan kan dit aangegeven worden door het schriftelijk te melden aan de club. De door de enthousiasteling 
aangegeven media/foto’s zullen zo spoedig mogelijk verwijderd of aangepast worden. 

Aansprakelijkheid
De enthousiasteling gaat akkoord dat alle evenementen die georganiseerd worden door CCN voor eigen risico 
en initiatief zijn. De CCN kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook. 

Corvair Club Nederland
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Jim & Janet
Een van de speciale dingen in huis hangt 
bij ons op het toilet. Een stukje papier, 
handgeschreven. Het is netjes ingelijst 
met wat foto’s en een embleem. Maar 
voor ik vertel wat er op staat en wat dat 
met deze vakantie te maken heeft gehad 
gaan we even een paar jaar terug in de 
tijd (ja zo lang hangt het er al).  
 
Knoxville International Corvair Convention 
2015, een aantal jaren terug. Mijn familie 
en ik waren daar voor een vakantie in de 
zuidelijke staten van de USA. Atlanta, New 
Orleans, en zeker ook Memphis of beter 
bekend als Elvis te zien. Tijdens deze 
rondreis waren we ook een paar dagen 
op de Corsa International Convention die 
gehouden werd in Knoxville, Tennessee. 
Tijdens een van deze dagen kwamen wij 
vroeg in de ochtend aan op de parkeer-
plaats waar alle trailers stonden. Wij 
hadden een camper gehuurd en deze 
kon niet makkelijk bij het hotel staan. De 
parkeerplaats was tegenover het hotel, en 
via een loopbrug konden we zo naar het 
hotel. Makkelijk te doen dus.  
Op het moment dat wij uitstapten reed er 
net een Corvair uit de aanhanger. Super 
glimmend en zoals wij zeggen spik en 
span. Nieuwsgierig als ik was (en we 
moesten toch nog op de dames wach-
ten) liep ik er naar toe om de Corvair van 
dichtbij te bewonderen. De beste man 
begroette me en al snel hadden we een 
praatje. Het was een Spyder uit 1964. Een 
mooi model met een 150hp turbo motor 
achterin. Na het bekijken van de Corvair 
kwamen we op het gesprek waar wij 
vandaan kwamen, en na wat uitleg, gaven 
we elkaar een hand en hadden we allebei 
namen bij onze gezichten. Jim wonende 
in de staat Mitchigan, ongeveer een half 
uur onder Detroit. Ikzelf stelde mij ook 

voor en  uiteindelijk heel mijn familie, want 
iedereen was inmiddels klaar om de dag 
te beginnen. Na nog wat gepraat te heb-
ben ging ieder zijn eigen weg, Jim rijdend 
richting het hotel, en wij te voet over de 
loopbrug.  
In het hotel aangekomen hoorde ik na een 
tijdje mijn naam, Ralf, Ralf, en daar was 
Jim die een beetje gehaast naar mij toe 
kwam lopen. Jim zocht nog een navigator 
voor de rally (lees puzzeltocht) en of ik 
met hem mee wilde rijden. Ik had daar 
ervaring mee met de vorige conventie, 
dus ik weet de basis. Het maakte Jim 
niet uit of we eerste of laatste werden. Ik 
stemde in op voorwaarde dat Lotte ook 
mee mocht. Die had namelijk nog nooit 
in een Corvair gereden, laat staan een 
puzzeltoch er mee gedaan. Jim aarzelde 
even want hij had zijn vrouw Janet ook bij 
en bij wist niet zeker of het ging passen in 
zijn Corvair. Met een klein beetje overtui-
gings kracht van onze kant dat het wel 
moest lukken zaten we uiteindelijk met zijn 
vieren in de Corvair van Jim. Jim aan het 
stuur, ik met de papieren en de dames, 

Lotte en Janet achter in. Een prachtige 
tocht hebben we gereden door de Smokey 
Mountains. De 150hp maakte een mooi 
geluid door de haarspeldbochten berg op. 
We hadden een goede rally gereden en 
waren op tijd binnen.  
Een van de laatste activiteiten van de 
Conventie is altijd het banquet. Een “sjiek” 
diner met zowat alle mensen van de con-
ventie. Daar worden ook de prijzen uitge-
rijkt en verschillende praatjes gehouden, 
maar vooral volop geapplaudiseerd.  
Voordat het officiele stuk begon zaten wij 
al aan tafel. We zaten met onze vrienden, 
John en Teresa (mijn usa ouders), George 
(die als eerste amerikaan ook bij ons is 
geweest, lees daarover in een vorige 
editie) en Jim en Janet, die we dus op de 
conventie ontmoet hadden. Jim maakte 
een gebaar en kwam naar Lotte toe met 
een stuk papier (gewoon lijntjes papier uit 
een kladblok). Wij wisten van niks, maar 
Jim begon zijn verhaal. Hij vond het een 
eer dat Lotte in zijn Corvair haar eerste 
Corvair rit heeft beleefd. Het drong pas 
later tot hem door dat het Lotte’s eerste rit 
was, en hij vond dat hij daar een herinne-
ring van moest maken. Zie hier de  
vertaling van de brief:  

6-25-2015 
 
Voor Lotte Hoekstra, 
 
Dit is het bewijs dat Lotte Hoekstra 
haar eerste rit heeft gemaakt in een 
Corvair, mijn 1964 Corvair Spyder Ca-
brio met vin nummer: 40667W278137, 
op deze datum als een deelnemer in 
de Corsa nationale convention rally.  
Dat ze nog veel meer speciale Corvair 
belevenissen mag hebben.  
 
Ondertekend met vriendelijk groet,  
 
James (Jim) Dehring 
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We waren allemaal sprakeloos, het maak-
te de avond compleet en bijzonder. 
Dit simpele “A4tje” (of amerikaanse letter 
formaat) is zorgvuldig mee naar huis 
gegaan en heeft een plek gekregen in ons 
huis, misschien wel het kleinste kamertje 
in huis, maar wel een belangrijk kamertje 
waar veel mensen komen. We hebben 
er zelf een aandenken van gemaakt door 
het in een lijst te plaatsen met wat foto’s 
en het embleem van de conventie erbij 
zodat we niet gaan vergeten waar we toen 
waren (als of we dat ooit gaan vergeten).  
Een van de leukste dingen is dat we na 
de conventie elkaar nog steeds geregeld 
een email sturen met foto’s en hoe het 
leven gaat. Van de Lakewood die lang-
zaam vordert, tot de geboorte van Rosalie, 
alles passeert in de email. Andersom ook 
en het geeft ons het gevoel alsof we met 
onze eigen “opa en oma” aan het emailen 
zijn.  

Toen Jim en Janet in de gaten kregen 
dat we dichtbij (lees minder dan een dag 

rijden) bij hun vandaan een vakantie 
wilde gaan doen, reageerden ze “als dat 
doorgaat laat het ons weten”. Zo gezegd 
zo gedaan en op het moment dat het 
voor ons duidelijk was dat we op vakantie 
zouden gaan naar de USA hebben we 
een email gestuurd met onze route er in. 
En al snel kwam het idee dat de Niaga-
ra watervallen de beste plek waren om 
elkaar weer te zien. Voor hen een 5-6 uur 
durende auto rit met grens overgang naar 
Canada (dit omdat de canadeese kant 
veel mooier is dan de amerikaanse kant). 
Wij met de camper op de camping, zij 
iets verderop in een hotel. Het weerzien 
was geweldig. Ze vonden het super om 
Rosalie in het echt te zien. We hebben 
eerst wat bijgepraat (voor zover je bij kan 
praten na 3 jaar) en daarna zijn we met 
zijn vijfjes op pad gegaan naar de Niagara 
watervallen. Een indrukwekkend icoon op 
waterval gebied. Heerlijk hebben we de 
dag besteed aan het zien van de waterval-
len, het park wat er langs ligt met op tijd 
wat eten en drinken. Diverse gesprekken 
kwamen naar boven. Jim is bezig om van 
zijn Spyder een concour auto te maken, 
momenteel is het al een goud winnaar met 
een hoge score, maar zijn doel is om ieder 
jaar er wat aan te doen om zo steeds wat 
hoger te komen. Na het avond eten was 
de dag helaas ten einde gekomen, en 
moesten we “weer” afscheid nemen. Zo 
ver weg en toch dichtbij. Via email houden 
we nog steeds contact, en wie weet zijn 
we in de gelegenheid om elkaar weer te 
zien. Wanneer dat weten we helaas nog 
niet, maar een ding is zeker, dit bezoek 
(ook al was het maar 1 dag) was de 
moeite waard en een echte Corvair vriend-
schap kent geen grenzen.  

Ralf Verhees
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Starten, lopen, rondje 
over de dijk? 

Met deze wervende woorden lukte het me 
om op 7 april j.l. voor de derde keer een 
groep Corvairnisten te mobiliseren voor de 
derde Greenbrier sleuteldag. Want wie wil 
daar nou niet bij zijn? Slimme tekst. Even 
ter herinnering: de eerste vond plaats op 
22 juli en de tweede op 21 oktober van 
het vorig jaar. Van deze dagen versche-
nen reeds artikelen in de Corvair Mail.  
Het gezelschap bestond dit keer uit het 
onafscheidelijke van onder de rivieren 
trio Leon, Jaak en Pierre. Holland was 
vertegenwoordigd door Ruud en Wilco. 
Later op de ochtend arriveerde tenslot-
te nog Jaap Slob. Ons calibratiebrein. 
Jammer voor Jaap, maar de traditionele 
Limburgse vlaai die de zuiderlingen weer 
hadden meegenomen hadden wij toen al 
diep achter de stofjas.  De ambitie voor 
deze dag was inderdaad om de auto nu 
eindelijk eens rijdend van de brug af te 
krijgen en er een ererondje mee over de 
Lekdijk te rijden.  

3e Corvair Sleuteldag 2018

 
Een week lang gesleuteld 

Om deze ambitie ook werkelijk kansrijk te 
maken heb ik de week voorafgaande aan 
die zaterdag de 7e bijna iedere dag aan 
de motor gewerkt. Alles wat ik zelf kon 
heb ik gedaan zoals het laatste shroud 

monteren, de electrische bekabeling 
aanbrengen, carburateurs erop en de ben-
zineleidingen, nieuwe accu gemonteerd. 
Ik wilde natuurlijk heel erg de blitz maken 
door te laten zien wat ik allemaal op eigen 
kracht had gedaan. Ik stond al helemaal 
klaar om alle complimenten in ontvangst 

Jaak de olieman

Hoe zat het nou toch?

Ruud houdt het overzicht
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te nemen, maar ontdekte dat iedereen het 
heel logisch vond dat al die onderdelen er 
na al die jaren nu eindelijk eens op zaten. 
En toen tenslotte Jaak mij toeriep  dat 
ik met Euro 95 bezig was om verkeerde 
benzine in de tank te gieten stond ik weer 
met beide benen op de grond. Ich bin ein 
Beginner. 
 
Kleppen stellen  

We waren het er over eens dat er eerst 
twee essentiele dingen moesten gebeu-
ren: kleppen stellen en ontstekingstijdstip 
afstellen. Ook niet onbelangrijk: olie in de 
motor. Op advies van Ralf had ik vijf klas-
sieke blikjes Kroon olie aangeschaft en 
Jaak goot ze alsof het pilsjes waren leeg 
in het blok. Prettige bijkomstigheid daarbij 
was dat de aftapplug de vorige keer al 
stevig in de pan was geschroefd. Het zal 
je maar gebeuren. Pierre Brinkers met zijn 
vinger in de pan. Onder strenge aanvoe-
ring van Jaap werden de kleppen gesteld. 
En dat was maar goed ook want er waren 
meerdere meningen over de juiste metho-
de.  Bij de linkerkop naar iets kijken dat 
beweegt en dan op de rechterkop iets vast 

zetten. Maar vooral niet te strak natuur-
lijk. Vraag me niet om het nog eens na te 
doen want ik zou gillend de Lek in lopen.  
Het duurde wel tergend lang terwijl die 7 
april ook maar 24 uur telde. Pierre en Jaak 
schroefde de deksels erop. Prima koppel 
voor dit soort werk. 

 

Ontsteking afstellen  

Toen de ontsteking. Als voormalig vonken-
trekker had ik daar wat meer kijk op en 
het was me glashelder wat de bedoeling 
is van voorontsteking. Ook hier liepen de 
meningen nogal uiteen over het aantal 
graden dat moest worden ingesteld. Het 
boek zegt dat bij een 110 PK powerglide 
motor uit 1964 je 13 graden moet aan-
houden. Voor sommigen is 4 graden de 
heilige graal. Toch die 13 graden maar 
aangehouden. Vervolgens is het zaak de 
ontsteking zo af te stellen dat cilinder nr. 
1 een vonk krijgt. Met de hulp van Wilco, 
een draadje en een lampje de contactpun-
ten afgesteld. Toen we dachten dat ook 
dit goed was ingesteld kwam het moment 
suprème. Ik achter het stuur gekropen Kleppen stellen 1e bedrijf

Eindcontrole door Jaap Leon verzint een list

Kleppen stellen 2e bedrijf

en het contactsleuteltje in het slot. Slik. 
CONTACT AAN!!!! Het goede nieuws: 
Startmotor draait als een tierelier en draait 
de motor mooi rond. Het slechte nieuws: 
Motor slaat niet aan en na meerdere po-
gingen ook niet. Niks, nada, nop. Hoe kan 
dat nou? Leon vertrouwde de benzine-
pomp niet en gooide rechtstreeks benzine 
in de carburateurs. Niet starten. Niks, 
nada, etc. 
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Met een lach en een traan

Op naar de eerste roffel  

Toen we wat vertwijfeld naar de ontsteking 
stonden te staren bekroop me het idee dat 
we een “logische” fout hadden gemaakt. 
Bij elke omwenteling van de krukas draait 
de onsteking maar een halve omwente-
ling. Dat kenmerkt 4-takt motoren. Dus 
50% kans dat cilinder nr.1 niet open staat 
maar juist dicht. En dan heb je aan een 
vonk en benzine niet zo veel. Denken den-
ken. In dat geval staat de cilinder 2 aan de 
overkant dus open. Dan zou de motor dus 
moet starten als we de kabels ‘overste-
ken’. En ja hoor: starten, ROFFEL!!!!!!! 
A Small step for a man, but a great step 
for mankind. Ik kreeg een high five van 
Jaak en het was nog even onrustig in de 
schuur. Na de euforie van een motor die 
start werd het al snel irritant dat hij daarna 
steeds weer afsloeg. Toen bleek dat hij 
alleen maar draaide op de benzine die 
in de carburateurs werd gegooid. Geen 
toevoer of doen de carburateurs het niet? 
Leon verzuchtte dat het nu wel prettig 
zou zijn om er iemand bij te hebben met 
verstand van carburateurs. En ik maar 
denken dat ik er zes van over de vloer 
had. Ruud ontdekte dat er motorolie op 
de grond drupte. Een zoektocht leverde 
op dat de oliekoeler een gaatje had. Na 
omwisseling met eentje die wel dicht was 
konden we verder. Door alle tegenslag 
was het al laat in de middag geworden Zou het ooit gaan doen?

en zaten de meesten er wel een beetje 
doorheen. De kunst is dan om tevreden te 
zijn met wat er wel is gelukt en te stoppen. 
Dat lukte en we hebben de dag inmiddels 
traditioneel afgesloten met een knabbel en 
een  glaasje, waarna een ieder zijn voiture 
weer opzocht richting huis. 
Hoe het nu verder met de Greenbrier 
afloopt? Dat blijft nog even in nevelen 

gehuld. Wat ik wel kan melden is dat hij 
tijdens het schrijven van dit artikel de brug 
nog steeds niet af is geweest. Nog steeds 
geen rondje over de dijk dus. Maar dat 
gaat er zeker van komen. In het volgende 
nummer lees je daar alles over. 

 
Wim Smit
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Met Pinksteren gaan Pierre, Leon en ik 
meestal naar de beurs in Ciney België. 
Leon hadden we niet kunnen bereiken dus 
zonder hem de maandag op weg.

Een mooie warme dag dus dat was al 
prima. Het is een beurs in het Franstalige 
gedeelte waar veel spul buiten staat en 
in een enorme veehal gevuld met auto’s, 
motoren, onder delen en miniatuur spul. 
Dan in een mooie hal op de berg staan 
diverse handelaren en clubs gestald en 
buiten staan ook mooie voitures te koop. 
En een groot aantal dag bezoekers die 
hun klassiekers er showen. De beurs is 
behoorlijk groot en eigenlijk te veel om in 
een dag goed te kunnen bekijken zeker 
als je gezondheid iets minder is. Maar leuk 

Beurs bezocht in België
CINEY EXPO

blijft deze wel. Er word een behoorlijke 
variëteit aan spullen aangeboden waarvan 
de meeste met voertuigen te maken heb-
ben maar ook huishoudelijk vintage staat 
er tussen. De prijzen lijken steeds meer te 
worden mede met dank aan de diverse tv 
shows over dit soort spullen. Maar dat zie 
je ook al op rommel en zolder markten en 
aanbieders op internet.

Bij het oplopen van het buitenplein met 
stands  komen we al vlug uit bij een 
Corvair 1965 geheel gerestaureerd. De 
eigenaar vertelde dat hij heel veel Corvair 
spullen thuis had maar ja dat was dus niet 
op de beurs. Wel had hij er een originele 
trekhaak liggen die van de gerestaureerde 
auto afkomstig was. Eerst voor € 200,00 
maar al vlug mochten we bieden. Echter 
we hadden geen interesse. Dus mocht 
iemand die trekhaak willen dan zijn de 
gegevens: tricourt@outlook.com. / http:/
eddytricourt.wixsite.com/tricourt-oldtimer 

Dhr. Stéphane Tricourt spreekt ook Neder-
lands.
De Corvair die hij te koop had koste ruim 
€ 22000,00 wat we wel wat aan de hoge 
kant vonden want er zaten diverse min-
puntjes aan.

Verder stond er nog veel mooi spul op 
deze beurs echter koopjes hebben we niet 
kunnen ontdekken desondanks was het 
een vermoeiende maar weer leuke dag.

Wat mij trouwens aan de Corvair opviel 
was die ketel aan het begin van de lucht-
filter. Had dit nog nooit gezien en vroeg 
mij af of dit zo origineel was en wat het 
doel hiermee bereikt diende te worden. 
Normaal zit er bij 140pk een luchtfilter 
aanzuiging met dubbele buis. Wie weet 
het antwoord? 

 Pierre en Jaak.
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Met mijn schoonbroer Mario die toevallig 
ook nog eens de broer van mijn vrouw 
Linda is en ook een member is van onze 
club echter geen Corvair in zijn bezit heeft, 
hebben we het er wel eens over gehad 
er een aan te schaffen. Door gebrek aan 
ruimte en kennis trok hij er niet aan. Erger 
nog Mario gaf wel eens aan na dit jaar te 
stoppen om lid te zijn. Nu weten wij dat hij 
het heel leuk in onze club vindt en zich er 
thuis voelt. Dus met Linda er al eens over 
gehad om uit te kijken naar een passende 
Corvair voor hem, zodat hij wellicht op 
andere gedachten zou komen.

Mij kwam ter ore dat Ruud Keers een 
Corvair 1961 Lakewood te koop aangebo-
den had gekregen. Deze auto zou al een 
26  jaar geleden gekocht zijn en na stalling 
niets meer mee gedaan. Ruud een mail 
gestuurd (doe ik wel eens vaker) en de 
reactie was “ik wil even zeker weten wat 
dit voor een auto is voor ik er verder mee 
ga in de club”.

Nou dat klonk al zeer geheimzinnig en het 
leek me wel een leuke auto voor Mario. 
Helaas er kwam geen nieuws over dat 
ding. Op de meeting in Kerkrade er met 
Ruud weer over gesproken, maar toen 
bleken er al meer gegadigden te zijn waar 
onder Wilco en ook Pierre gaf aan er wel 
interesse in te hebben. Dit laatste verwon-
derde mij wel een beetje want Pierre onze 

The secret Corvair SW
this is the story of a new car in the club.

Corvette man had niet zo veel met Corvair 
maar wel met onze club. Van Ruud be-
greep ik dat de eigenaar overleden was 
en de broer deze te koop aan bood maar 
verder bleef het wel wat geheimzinnig. 
Ook Ralf had er iets over vernomen en 
zelfs een foto op zijn gsm. Wel wist hij me 
te vertellen dat de foto een Station Wagon 
was 1962 en dus geen Lakewood 1961. 
Dus het werd steeds geheimzinniger. 
Maar om de andere kopers niet voor de 
voeten te lopen haakten wij toen af.

Inmiddels had ik ook al contact met men-
sen in Amerika die een Station Wagon en/
of Greenbrier te koop hadden. Echter het 
was een flink stuk fietsen om deze te gaan 
bekijken. Ook is vaker het probleem dat 
je zo slecht antwoord krijgt op je vragen. 
Inmiddels bleef ik op internet zoeken toen 
ik via Speurders een Corvair SW 1961 te 
koop zag staan. Meteen de verkoper ge-
maild en een afspraak gemaakt om hem 
op Pinkstermaandag te gaan bekijken. 
Dit heb ik ook door gemaild aan Ruud en 
Ralf dat ik deze Corvair gevonden had. 
Kreeg ik van Ruud de reactie dat dit de 
Corvair was waar hij naar ging kijken 
enkele dagen voor mij en hoopte me daar 
te ontmoeten. Ik gaf aan dan alleen mee 
te gaan om een verhaal voor het blad te 
schrijven daar Wilco interesse had. Kreeg 
later weer een mail van Wilco dat ik me 
niet door hem moest laten ontmoedigen 

en er voor gaan als ik dat wilde. Maar 
mijn besluit stond vast, alleen kijken en 
schrijven.

De zaterdag was aangebroken en ik ging 
ruim op tijd richting Vierlingsbeek naar de 
familie de Bruin. Daar aangekomen waren 
Annemiek, Ruud en Wilco al aanwezig. 
Kreeg zelfs de opmerking:” jij dacht er 
voor ons te zijn dus mooi niet”, ze konden 
wel gedachten lezen. Helaas voor hen 
stond de Corvair ergens anders gepar-
keerd en dus dat vroeger komen had niet 
zo veel effect. Na een kop koffie, vla en 
informatie over de auto gingen we naar 
de locatie. Daar stond de Corvair al buiten 
op ons te wachten. Eerste indruk was al 
erg goed. Hij werd door ons drieën flink 
gekeurd, bekeken en onderzocht. De ach-
terdeur en klep gingen helaas niet open 
vertelde dhr. de Bruin. Ik heb een poging 
gedaan deze te openen maar dat lukte mij 
ook niet. Toen was Wilco aan de beurt, 
hij trok het vergrendeling knopje omhoog 
en zie daar “deur ging open”. Dit knopje 
stak flink uit en daarom dacht ik dat die al 
op open stond. Maar het voelde als een 
tik op mijn neus van Wilco. Na een tijdje 
gefrunnikt te hebben was ook de achter-
klep open. Hiervoor kroop Wilco achter in 
de auto met de woorden “ik wil altijd kijken 
bij een station wagon of deze lang genoeg 
is zodat ik er in kan slapen”. De motor zag 
er goed uit maar mij viel op dat er geen 
oliepeilstok bij het inspectie klepje zat. 
Deze peilstok zat gewoon in het midden 
zoals bij een sedan/coupé/cabriolet het 
geval is. Dus wellicht niet de originele mo-
tor. De auto bleek heel lang geleden over 
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gespoten te zijn, wellicht al in Amerika en 
dat was er wel enigszins aan te zien. Ook 
waren Ruud en Wilco van mening dat het 
een ’62 tiger Station Wagon was en dus 
geen ’61 Lakewood wat Ralf ook al op de 
foto had ontdekt. Wel weer origineel wit 
van buiten en blauw van binnen. Op een 
paar plekjes na en o.a. in de kofferruim-
te voor zaten wat gaten, zag de auto er 
keurig uit. Zeker het interieur was heel 
mooi. Of de motor liep was niet bekend, 
na al die jaren ook niet verstandig dit 
zomaar te proberen. Wilco gaf mij aan dat 
hij afhaakte want deze wilde geen werk 
aan het plaatwerk doen en vond al meer 
dan genoeg auto’s in zijn verzameling te 
hebben. Toen zat ik met een probleem 
daar ik thuis had gezegd alleen maar te 
gaan kijken en schrijven en niets kopen. 
Ruud kwam naar me toe en zei dat hij 
met de verkoper een prijs van € 3000,00 
overeen gekomen was en dat klonk heel 
redelijk zo niet goedkoop. Toen ik de 
verkoper aangaf hem voor het bedrag te 
willen over nemen dat hij met Ruud was 
overeengekomen was er niet over te spre-
ken. Er was nog een andere gegadigde 
en die zou ook nog komen kijken en daar 
wilde hij dan op wachten. De verkoper 

had ook nog een Rover SD1 staan en die 
wilde hij ook graag kwijt daar de stallings-
ruimte afgebroken ging worden. Op de 
Rover was € 1000,00 geboden maar dat 
vond hij te weinig. Rover was van buiten in 
hele mooie staat echter van binnen door 
spinnen, muizen en stank iets minder. Er 
werd voorgesteld of ik ze allebei niet wilde 
kopen. Ja ik zag me al aankomen bij mijn 
schatje met niet een maar twee auto’s, 
dus dat zou het niet worden. Wilco stelde 
nog voor als ik € 3250,00 zou betalen of 

dat dan voldoende was maar de verkoper 
bleef wachten op de andere potentiele ko-
per. We namen afscheid van elkaar en het 
was toch heerlijk om die Corvair vriendjes 
uit Holland weer even gezien te hebben.

Enkele dagen later kreeg ik een mail van 
de verkoper dat er door de andere partij 
€ 3650,00 was geboden maar hij hem 
liever aan mij verkocht en of ik toch niet 
wilde over denken om de Rover er ook 
bij te nemen. In begin jaren ’80 heb ik 
een zelfde Rover gehad en dat was toen 
een droom om in te rijden tot de koppak-
king stuk ging. Dus toen ik de Rover zag 
begon het weer aardig te borrelen en werd 
de Corvair zelfs door mij op de achter-
grond geplaatst. Heb hier met Linda over 
gesproken en deze vond de Rover ook 
wel een mooie auto. Wat heb ik toch een 
lief vrouwtje hahaha en dus kreeg ik de 
goedkeuring.

De dinsdag avond weer richting Vier-
lingsbeek gereden en daar de Corvair en 
Rover nogmaals bekeken. Linda vond bei-
de nog steeds mooi en dus kon de koop 
door gaan als de prijs goed was. Aan dhr. 
de Bruin gevraagd wat hij in zijn gedach-
ten had waarop deze aangaf € 4250,00. 
Nou dat was oké en dus na aanbetaald 
te hebben naar huis om vervoer te gaan 
regelen. Voor de zaterdag erna een trailer 
gehuurd en beide auto’s opgehaald. Trots 

was ik toen deze bij ons op het perceel 
geparkeerd stonden. Na de Rover meteen 
van binnen en buiten schoon gemaakt 
te hebben zag deze er top uit. Foto’s ge-
maakt en deze aan Ruud, Wilco,  Ralf en 
Mario door gestuurd.

Linda had op Facebook een foto geplaatst 
genomen vanuit de trekkende VW bus 
met de Corvair er achter. Wellicht heeft dit 
Leon wakker gemaakt want de dag erna 
stond hij aan de poort om te kijken wat er 
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in Sittard aan de hand was. Ook Leon kon 
de Corvair bevallen en ging meteen op 
zoek naar de originaliteit van de auto wat 
Wilco en Ruud ook aan het doen waren. 
Leon kwam met dezelfde bevinding als de 
andere heren en was van mening dat de 
’62 tiger zelfs zeldzamer was. Ik vond de 
naam Lakewood wel wat mooier klinken.

De Station Wagon is op 21 mei 1992 van 
Amerika via België in Goirle de grens over 
gestoken en in Nederland ingevoerd. Toen 
gestald om er verder niets meer mee te 
doen dan stof vangen. Dus 26 jaar staat 
deze auto al te wachten op een liefheb-

bende eigenaar die nu zijn gevonden.
Het leuke is dat deze auto dus vele jaren 
vlak bij de afrit A73 ter hoogte Vierlings-
beek gestald stond waar wij en wellicht 
menig club lid vaak langs zijn gereden.

Dus zo waren we weer een Corvair en 
Rover rijker . Eigenlijk de Corvair voor Ma-
rio echter zijn dagelijkse auto moest voor 
APK gekeurd worden en dat wordt meest-
al in Sittard gedaan maar helaas deze 
werd afgekeurd. Er waren veel afkeur pun-
ten zodat het niet meer de moeite waard 
van reparatie was dus er moest een ander 
auto komen. Hier hadden we een 2 weken 

de tijd voor dan was de APK verlopen. Zijn 
trouwe Fiesta werd vervangen voor een 
veel jongere Fiesta een hele mooie auto 
waar Mario weer erg trots op is en terecht. 
Maar het geld voor de Corvair was er even 
niet en dus is deze toch toegevoegd aan 
onze collectie met de afspraak dat Mario 
die altijd mag gebruiken om hem zo in de 
club te behouden.

Nu zult U wel denken wat een verhaal 
maar hier eindigt dit nog niet. Van Wilco 
kwam een mail of ik het adres van de 
Rover nog had daar hij iemand er voor 
wist. Dus Wilco had niet mee gekregen 
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dat wij die Rover ook in ons bezit hadden. 
Wilco aangegeven dat we de Rover zelf 
wilden behouden maar uiteindelijk toch de 
goedkeuring gaven dat de heer contact 
met ons mocht opnemen. Deze heer Carlo 
was heel gebrand om de Rover te mogen 
komen bekijken en dus de dag erna stond 
hij al bij ons aan de deur. De aardige man 
was geheel weg van deze wellicht een 
van Nederlands mooiste auto’s op het 
interieur na. Had me voor genomen als hij 
hem niet wilde de auto niet weg zou gaan. 
Ik hoefde niet de hoofdprijs maar wilde er 
toch wel onkosten en moeite voor terug 
hebben. We kwamen € 2000,00 overeen 
waar hij heel blij mee was. De Rover staat 
nog bij ons tot er vervoer is geregeld rich-
ting Den Haag. Aanbetalen was niet nodig 
want als hij niet wordt opgehaald blijft hij 
bij ons. Ook in de prijs inbegrepen is een 
heel pak folders en reparatie boeken die 

Jerry Brown
Voor al uw tweedehands Corvair onderdelen 

 
Zoekt u nog onderdelen voor uw Corvair, misschien kan Jerry Brown u helpen. Jerry 

heeft een hoop Corvair onderdelen op voorraad. Meestal tweedehands bruikbare 
onderdelen en zelfs “new old stock” komt voor.  Om contact te krijgen kun je het bes-
te e-mailen welk onderdeel je nodig hebt. Jerry komt uit de USA dus spreekt alleen 

Engels.  

air_cooled63@yahoo.com 
 

Prijzen voor onderdelen gaan in overleg met Jerry Brown, en betaling gaat gewoon 
naar het rekening nummer van de Corvair Club Nederland, dus geen gedoe met 

Paypal of andere betalingssites. Jerry Brown is geen onderdelenwinkel, het is voor 
hem een uit de hand gelopen hobby, en hij wil ons graag helpen met (moeilijk ver-

krijgbare) onderdelen.  
Gerald Brown  Manning South Carolina

ik al gekocht had, de verkooprekening die 
bij de auto behoorde, zo ook de eerdere 
reparatierekeningen.

Dus het komt er op neer dat ik de Corvair 
voor minder dan € 2400,00 inclusief de 
kosten gekocht heb: een echte barnfind 
voor een bargain. Waarom ik deze prijzen 
erbij heb vermeld? Het valt mij op dat 
men zelden deze vernoemd in verha-
len  of gesprekken en er over de prijzen 
geheimzinnig gedaan wordt. Wij maken 
er geen geheim van en ieder mag het 
gerust weten. Dat wil niet zeggen dat de 
Corvair (hij gaat niet weg) bij verkoop ook 
voor die prijs weg zou gaan. Dat bepaalt 
de verkoper zelf en dan kan de koper dat 
duur of goedkoop vinden maar dat is dan 
zijn eigen mening.

Nu is het doel om te proberen de Corvair 
goed rijdend te maken en RDW gekeurd 
en dan APK gekeurd dit jaar de straat op 
te krijgen. Maar in huis wachten ook nog 
een berg klussen op me. We doen ons 
best. Inmiddels zijn door de Amerika reizi-
ger Ralf al aardig wat onderdelen meege-
nomen waarvoor mijn dank.

Op internet staat een nagenoeg zelfde 
Corvair Station Wagon te koop in wellicht 
in iets betere toestand maar met een veel 
slechter interieur.

https://www.hemmings.com/classifieds/
cars-for-sale/chevrolet/corvair/2129471.
html?refer=news

Het verhaal zal t.z.t. een vervolg krijgen.

Linda en Jaak.
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